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20e jaargang nr. 3 – maart 2023 
 

OVER DE AKKER 

 
Vraag 

Waar zijn jullie, vraagt God? 
Kan Hij ze niet vinden? 

Hebben ze zich te goed verstopt? 
Waar ben je, roept de Heer in de tuin 

nogmaals, zeker van zijn onrust 
dat er iets is veranderd 

voor het eerst: ‘het is niet goed’. 
Waar ben je, mens? 

Wat heb je gedaan, mens? 
Wie ben je, mens? 

 
 

De veertigdagentijd begint met het lezen van Genesis 
2:15- 3:9. 
Waar ben je, is de vraag die God aan Adam en Eva stelt. 
Het is een hele actuele vraag. 
Waar ben je, is de vraag die door overlevenden van de 
aardbevingen in Syrie en Turkije wordt gesteld. Waar zijn 
de familieleden en vrienden die ze nog niet hebben 
gevonden. Liggen ze nog onder het puin, of kunnen ze 
elkaar niet bereiken door gebrek aan communicatie of 
omdat ze ernstig gewond zijn? 
Waar ben je, is ook de vraag om hulp. Waar is de mens 
die mij kan helpen? 
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Waar ben ik? Ben ik op het juiste moment op de juiste 
plaats om een helper te zijn? 
 
De vraag “waar ben je” klinkt ook door in de ontmoetingen 
die Jezus heeft. 
Het is een confronterende vraag.  
Zoals de vraag in de hof van Eden Adam en Eva 
confronteerde met hun verlies door het eten van de boom 
van goed en kwaad. Het verlies van het vertrouwde en 
vanzelfsprekende contact met de Eeuwige, het verlies van 
leven in onschuld. 
Zo confronteert Jezus ook de mensen die naar Hem 
komen luisteren. Waar ben je? Ben je jezelf aan het 
verstoppen voor de mensen die je nodig hebben? Trek je 
terug op je eigen gelijk en wil je niets anders horen? Of 
ben je bij de mensen die hulp nodig hebben? Of ben jij 
degene die hulp nodig heeft, maar verberg je dit voor 
iedereen? 
De vraag is confronterend als je opmerkzaam wordt 
gemaakt dat je niet bent waar je zou moeten zijn. 
En dat doet Jezus. Hij vraagt: sta je bij de mensen in 
nood, ben je op God gericht? 
Een deel van de mensen die naar Jezus komen luisteren, 
verzet zich tegen de gedachte dat zij niet zijn waar ze 
zouden moeten zijn. Liever dan de confrontatie met 
zichzelf aangaan, worden ze boos op Jezus en willen Hem 
uit hun leven. 
 
Waar ben je?  
Waar zou God jou willen ontmoeten?  
Met deze vraag beginnen we de veertigdagentijd. Een 
vraag waar we 40 dagen mee vooruit kunnen. 
 
Ds. Ella Kamper 
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VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 17 
JANUARI 

 
1. Welkom 

De voorzitter heet iedereen welkom. Voor Dick 
Huiskamp is het de laatste keer. Bep Jacobs blijft nog 
een jaar aan als voorzitter van de diaconie, maar er 
wordt dit jaar wel gezocht naar een nieuwe voorzitter. 
 

2. Kerkenraadszaken 
a. Afscheid en bevestiging ambtsdragers 29 januari. 

Tijdens deze dienst nemen we afscheid van Dick 
Huiskamp en Riet de Langen (diaconaal 
rentmeester). Marchien Pranger, Bep Jacobs, Hans 
Houweling en Dick de Jonge verlengen hun termijn 
en Jan Haan wordt bevestigd als kerkrentmeester. 
Louisa Griffioen en Janny Willemsen starten als 
diaconaal rentmeester.  

b. Werkplannen 2023. Alle colleges wordt gevraagd 
een werkplan van maximaal één A4-tje op te 
stellen. 

c. Besloten wordt op zaterdag 3 juni van 20.00-23.30 
uur een vrijwilligersavond te houden.  
 

3. Diaconie 
Vanuit Kerk in Actie is de vraag gekomen om als 
voedselinzamelpunt te fungeren voor de 
Voedselbank. De diaconie heeft gemeend hieraan 
geen gehoor te moeten geven. We moeten onze 
eigen grenzen bewaken.  
Bep gaat samen met Ella naar een middag vanuit de 
gemeente over armoedebeleid.  
Riet neemt afscheid als taakdrager en ook Annelies 
van de Brink stopt met het geldtellen.  
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Tijdens de 40-dagentijd zal er weer een sobere 
maaltijd en een paasgroeten actie gehouden worden. 
De warme kamer loopt goed. Men komt met name 
voor de gezelligheid. Van de € 3000,00 van de 
Rommelplusmarkt is o.a. een deel naar de Fynn 
Foundation gegaan. Van hen is het aanbod gekomen 
om op een gemeenteavond te vertellen over een 
project in Afrika. 
Tijdens de oecumenische dienst van 22 januari wordt 
gecollecteerd voor de warme kamer. 
 

4. Kerkrentmeesters 
De actie Kerkbalans loopt. Er heeft een overleg 
plaatsgevonden met de kosters. Vanuit de jeugd is de 
vraag gekomen voor de aanschaf van een 
schildersezel, ter vervanging van het grote, zware 
bord dat nu gebruikt wordt bij projecten van de 
kindernevendienst. 
 

5. Erediensten 
Er worden weer kliederkerken gepland. 
De kerst-ontmoetingsmiddag was druk en gezellig. 
Op 1 januari waren er verrassend veel Drielenaren in 
de gezamenlijke kerkdienst in Heteren.  

 
6. Pastoraat/Wel en wee 

Het wel en wee van gemeenteleden wordt besproken. 
 

7. Rondvraag 
a. Dick Huiskamp vertelt dat hij het fijn heeft gevonden 

in de kerkenraad. We hebben een prachtige 
gemeenschap. Hij spreekt de wens uit dat dit nog 
lang door mag gaan. Hij blijft in de zijlijn nog met 
van alles bezig voor de kerk. De voorzitter 
antwoordt dat we Dick erg zullen gaan missen. 
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b. Kan er eens gekeken worden naar de ventilatie van 
de grote zaal in Ons Gebouw? Er kunnen geen 
ramen worden opengezet.  
 

8. Sluiting  
Ella sluit de vergadering met een gebed. 

 
 

OPROEP – ZANGGROEP VOOR DE STILLE WEEK 

 

 
 
In de Stille Week in 2022 heeft een zanggroep bestaande 
uit gemeenteleden uit de PG Driel en de Vloedschuur een 
mooie bijdrage geleverd aan de vieringen op Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en in de Paaswake.  
Ik hoop van harte dat er nu weer gemeenteleden zijn die 
op deze manier een bijdragen willen leveren. 
De liederen worden tijdig doorgegeven en we komen een 
keer op een avond samen om te oefenen. Ook is er ruimte 
om een uur voor iedere viering in te zingen.  
Grotendeels zullen het bekende liederen zijn. 
Opgeven kan bij ds. Ella Kamper per mail of op een 
andere manier. 
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VEERTIGDAGENKALENDERS 

 
In de kerk liggen een aantal veertigdagenkalenders van 
Kerk in Actie. 
Deze veertigdagentijdkalender helpt om dagelijks even stil 
te staan en deze periode bewust te beleven. Voor iedere 
dag is er een bijbeltekst met korte overdenking, een vraag 
om over na te denken of een oproep om aan de slag te 
gaan, afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen. 
Neem er één mee voor thuis. Op = op. 

 
 
 

GESPREKSGROEP LEVENSTHEMA’S 

 
 
Op 23 februari komt de gespreksgroep Levensthema’s 
weer bij elkaar in Ons Gebouw. 
We beginnen om 15.00. Het gesprek duurt een uur tot 
anderhalf uur.  
Het thema voor deze keer is: “Ouder 
worden”. 
 
De volgende gespreksgroep 
Levensthema’s is op: 
donderdagmiddag 23 maart ook weer 
om 15.00 in Ons Gebouw.  
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WEGGEEFKASTJE 

 
Hoe zou dit gaan lopen, vroegen we ons af toen we het 
weggeefkastje neer hadden gezet bij de kerk. 
We kunnen rustig zeggen dat het loopt. Er worden voedsel 
en verzorgingsproducten ingezet en er uitgehaald.  
Het is heel fijn dat de diaconie het kastje bijhoudt. Soms 
zit het kastje helemaal vol en soms leeg. De diaconie 
spreidt het dan een beetje over de week. 
Het streven is dat door het spreiden er iedere dag wel een 
warme maaltijd voor een gezin in het kastje zit.  
Er wordt gebruik van gemaakt.  
Wilt u er ook aan bijdragen:  
graag verzorgingsproducten als maandverband, shampoo, 
tandpasta, zeep en deodorant  
voedsel: houdbaar voedsel in een vochtbestendige 
verpakking, zoals groente in blik, soep in blik, rijst, pasta. 
Maar andere levensmiddelen zijn ook welkom. 
 

PALMPASENOPTOCHT 

 
Op zondag 2 april vertrekt de Palmpasenoptocht weer om 
11.00 vanaf het plein voor de Protestantse Kerk in Driel. 
Op donderdagmiddag 30 maart mogen de kinderen van de 
basisscholen in Driel hun palmpasenstok komen versieren 
in Ons Gebouw.  
Neem je eigen palmpasenstok mee (gemaakt van twee 
latjes). Voor de versiering wordt gezorgd. 
En op zondag, vlak voor de optocht zijn er 
palmpasenhaantjes. Dan is je palmpasenstok helemaal af. 
 
Wie mee wil helpen bij de voorbereiding van de 
palmpasenstokken en op de middag zelf mee kan helpen: 
aanmelden bij ds. Ella. Graag! 
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SAMEN ETEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD 

 
Iedereen is weer van harte uitgenodigd voor de sobere 
maaltijd in de veertigdagentijd.  
 
Donderdag 30 maart van 18.00 – 19.00 in Ons Gebouw.  
 
Wat fijn om ook dit jaar weer samen te kunnen eten.  
De maaltijd is gratis. Wilt u toch graag een bijdrage doen? 
Er staat een spaardoosje voor de 40-dagentijd bij de 
uitgang.  
Opgeven: door middel van de lijst in de kerk of een 
berichtje naar diaconie@pkndriel.nl  
 

CHRISTELIJKE MEDITATIE IN DE 
VEERTIGDAGENTIJD 

 
In plaats van het avondgebed in de 
veertigdagentijd. 
Op vier avonden van ongeveer een uur nemen 
we de tijd om door christelijke meditatie dichter bij 
de weg van Jezus naar Pasen te komen. 
We beginnen iedere mediatie met een 
ontspanningsoefening en een oefening in 
concentratie. 
Daarna lezen we een Bijbelgedeelte op meditatieve wijze, 
de lectio Divina. 
Of is er een beeldmeditatie aan de hand van een statie 
van een kruisweg. 
Er is veel stilte om te luisteren naar de tekst en naar jezelf. 
We sluiten het uur af met een lied of met gebed. 
Neem makkelijk zittende kleding mee. 
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En ben je gewend om te mediteren op een meditatie 
krukje of kussen, neem die dan mee. 
Er is uitleg bij de oefeningen voor wie niet eerder heeft 
gemediteerd. 
 
donderdag 2 maart 
van 20.00 – 21.00 uur in Ons Gebouw 
 
donderdag 9 maart 
van 20.00 – 21.00 uur in Ons Gebouw 
 
dinsdag 14 maart 
van 20.00 tot 21.00 uur in de Vloedschuur 
 
dinsdag 28 maart  
van 20.00 tot 21.00 uur in de Vloedschuur 
 
Het is fijn als je alle vier de avonden kan komen, maar je 
mag ook één of meerdere avonden komen. 
 
Ds. Ella Kamper 
 
(ps. in de afgelopen maanden heb ik een cursus gevolgd 
om christelijke meditatie te begeleiden. Ik zou het fijn 
vinden om wat feedback te krijgen van deelnemers). 
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KOFFIE-INLOOPOCHTEND 8 MAART 

 
Van harte welkom om zo aan het einde van de  
winter tijdens de koffie-inloop elkaar weer te  
ontmoeten onder het genot van een lekker  
bakkie koffie of thee in Ons Gebouw.  
Om gewoon gezellig bij te kletsen over van alles en nog 
wat met natuurlijk gelegenheid voor een goed gesprek(je).  
Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje, komt gerust eens 
langs. 
 
Voor woensdag 8 maart van harte uitgenodigd  
van 10.30 – 12.00 uur in Ons Gebouw.  
Neem gerust je buurvrouw/man, 
vriend/vriendin/kennis mee!  
 
Gastvrouw en gastheer zijn Mienie en Paul Baart 
 
Hartelijke groeten, we kijken er naar uit. 
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VORMING & TOERUSTING  

 
Internationale Vrouwendag: De stem van vrouwelijke 
mystici 
Woensdagavond 8 maart om 20.00 uur in het 
Zendingslokaal te Hemmen.  
Op woensdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. 
Deze dag staat elk jaar in het teken van 
strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen overal 
ter wereld. De Vrouwendag is begin twintigste 
eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor 
hun rechten, onder andere op het gebied van 
arbeid en vrouwenkiesrecht. In 1911 werd de 
Vrouwendag voor het eerst internationaal gevierd 
en in 1912 voor het eerst in Nederland. 
De Werkgroep VIS heeft juist op deze belangrijke 
dag een activiteit georganiseerd waarbij vrouwen 
de hoofdrol hebben: De stem van vrouwelijke 
mystici. 
Binnen het christendom heeft de mystiek oude papieren. 
Vooral in de middeleeuwen is er een grote toename van 
wat we nu mystieke geschriften noemen. Opvallend is dat 
dit religieuze landschap van mystici vooral werd bewoond 
door vrouwen: begijnen, vrouwen in kloosters, of vrouwen 
die zich verbonden hadden met een religieuze orde als de 
dominicanen en franciscanen. In de toenmalige 
maatschappij die werd beheerst door oorlogen, 
epidemieën en grote maatschappelijke veranderingen, 
brachten zij hun eigen unieke vrouwelijke stem naar voren. 
Van vrouwen als bijvoorbeeld Mechthild van 
Maagdenburg, Margarete Porete en Catharina van Siena 
kunnen we vandaag de dag nog hun geschriften lezen. 
Het zijn vrouwen met een boodschap die voor ons, op 
Internationale Vrouwendag en in deze tijd van opnieuw 
oorlogen, epidemieën en grote maatschappelijke 



20e jaargang nr. 3  -  maart 2023 12 

veranderingen, nog steeds relevant is. Deze vrouwen 
bieden ons een verfrissende kijk op de mens, kerk, 
maatschappij en God. 
De avond wordt ingeleid door Marga Zwiggelaar, 
dominicanes in Nijmegen. Zij doet bij het Titus Brandsma 
Instituut onderzoek naar vrouwenmystiek in de hoge 
middeleeuwen. 
Vrouwen én mannen: van harte uitgenodigd!! 
U kunt zich opgeven met het vertrouwde formulier dat u in 
het Gele Boekje vindt, of via 
aanmeldengeleboekje@gmail.com. Wilt u bij het 
aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mail 
adres, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u 
vervoer wenst of vervoer aanbiedt? 
 
Wegen met Zegen 
Op zaterdag 4 maart 2023 wordt de zesde etappe van de 
pelgrimsroute gelopen: de etappe van Driel naar Elst (11,6 
km). U kunt zich aanmelden bij: justbennis@gmail.com. 
Details, tijdstip en startpunt, etc., volgen na opgave. 
 
Namens de Werkgroep VIS, 
 
Hans Brinkman 
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COLLECTEN 

 
12 maart Kerk-in-actie/ Binnenlands diaconaat 
Omzien naar gevangenen in Nederland  
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en 
zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus 
vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om 
te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten 
en hun familie een helpende hand om te werken aan 
herstel. 
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland 
die omzien naar gevangen en hun partners en kinderen, 
hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans 
bieden in de maatschappij. zoals bijvoorbeeld Exodus, 
partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken 
organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun 
gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer 
even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren. Meer 
lezen www.kerkinactie.nl/40dagentijd  
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te 
maken? Hartelijk dank! 
 
19 maart Plaatselijk diaconaal werk 
Een collecte voor het werk van de diaconie. We willen er 
zijn voor mensen dichtbij en veraf.  
 
26 maart Stichting Noodfonds Betuwe.  
De stichting Noodfonds Betuwe is ontstaan door een 
directe samenwerking en inleg van gelden door 7 
diaconieën en de PCI in de gemeente Overbetuwe en 
wordt ondersteund door een Gemeentelijke bijdrage. Zij 
wil daar hulp bieden waar de maatschappelijke 
mogelijkheden niet toereikend zijn en er vaak voor de 
aanvrager geen direct uitzicht op verbetering is.  
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Door samenwerking van de gezamenlijke diaconieën kan 
worden voorkomen dat een hulpvraag door een 
plaatselijke diaconie moet worden afgewezen omdat deze 
de draagkracht te boven gaat. De afgelopen maanden is 
gebleken dat er steeds vaker een hulpvraag gedaan 
wordt.  
Meer lezen www.noodfondsbetuwe.n 
 

SPAARDOOSJES 

 
Aan het begin van de 40-dagentijd delen we weer de 
spaardoosjes uit. Het doosje dat u in elkaar kunt vouwen, 
is als een bouwsteentje. U kunt zo een steentje bijdragen 
voor kwetsbare mensen in Moldavië. Het paasproject in de 
40-dagentijd van Kerk in actie is: 
 
   Uit liefde voor jou 
 
Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis 
wilt zijn. Dat 't je echt om die ander te doen is. Jezus heeft 
ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn 
aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een 
plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, 
waar we worden opgeroepen om te delen van wat we 
ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van 
vandaag. In de Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: 
aan mensen dichtbij en ver weg. Samen zijn we de kerk in 
actie.   
 
De gevulde spaardoosje graag vóór of op 9 april weer mee 
naar de kerk nemen. Heb je de doosjes gemist dan kan er 
altijd een bijdrage worden gestort op het 
bankrekeningnummer van de diaconie met vermelding 
van: actie spaardoosje Moldavië. 
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STEUN VOOR HAÏTI  

 
Vast hoort of leest u de komende tijd nog over de 
ervaringen van Jaap van Merkerk en Peter van 
Lonkhuijzen in Haïti. 
De diaconie heeft er grote bewondering voor dat er 
mensen zijn die naar dit land gaan om de handen uit de 
mouwen te steken. Ongetwijfeld zullen zij in het land de 
armoede ervaren. Het zal moeilijk zijn om te beseffen dat 
je niet overal mee kunt helpen. Toch voor Jaap vanuit de 
diaconie van Driel een financiële bijdrage van € 500,00 om 
in Haïti een bestemming voor te vinden.  
Bij het schrijven van dit artikel zijn Jaap en Peter nog niet 
terug maar al wel hebben we via whatsapp een bericht 
ontvangen. 
Dit delen we graag met u. Jaap schrijft: 
 
We hebben in goed overleg besloten het geld door te 
geven aan de diaconie van de Baptistengemeente van 
Poison. De predikant daar is een bevlogen voorganger 
met veel geslaagde initiatieven en een duidelijke visie. Hij 
zorgt voor een verantwoorde verdeling van het geld, 
zonder dat er gelegenheid is voor onderlinge jaloezie. Hij 
is ook een goede kennis van zowel Peter, als ook Rob 
Hulshuizen. De prijzen in Haïti zijn sterk gestegen door de 
hogere prijzen op de wereldmarkt, geen eigen 
voedselproductie sinds enkele jaren door mislukte oogsten 
en de invloed van bendes die losgeld vragen voor het 
doorlaten van vrachtwagens met voedsel. Het gevolg is 
nog sterkere armoede en veel hongersnood. Een beter 
doel kan ik me niet voorstellen.  
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Als diaconie zijn we het hier helemaal mee eens. Mooi dat 
we op deze manier iets kunnen doen, misschien maar een 
druppel, maar wel op de juiste plaats terecht gekomen. 
 

NOODHULP SLACHTOFFERS AARDBEVING 

 
Turkije en Syrië werden getroffen door twee 
allesverwoestende aardbevingen, gevolgd door meer dan 
25 naschokken. Duizenden mensen hebben de ramp niet 
overleefd en dat aantal loopt nog steeds op. Daarnaast 
zijn er tienduizenden gewonden en vele gebouwen zijn 
ingestort.  
Kerk in Actie is direct begonnen met een noodhulpactie 
voor de slachtoffers in Syrië, omdat we daar via onze 
partners, lokale kerken, hulp op de juiste plek kunnen 
geven. Hulp is dringend nodig, want na een bloedige 
burgeroorlog gevolgd door een diepe economische crisis 
is dit opnieuw een grote ramp voor een kwetsbaar land als 
Syrië.  
De situatie is des te moeilijker omdat de 
weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, 
regen en het is koud.  
Kerken vangen zoveel mogelijk mensen op en voorzien 
hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen 
krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde 
huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag 
en kou. Kerk in Actie ondersteunt lokale kerken maximaal 
vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang 
actief is. We collecteren voor de zwaar getroffen bevolking 
van Syrië. Doe mee en geef! Uw steun is dringend nodig.  
Namens ds. Selimian, predikant van een van onze 
partnerkerken in Aleppo, zeggen we: “Dank voor uw 
bezorgdheid, gebed en hulp”. 
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De komende 4 weken is er een extra collecte in de kerk, 
bij de uitgang is het kerkje geplaatst waar u uw gift in kunt 
doen.  
Daarnaast kunt u uw gift overmaken op het 
bankrekeningnummer van de diaconie onder vermelding 
van aardbeving. De binnengekomen giften voor de 
aardbeving worden, aangevuld met € 500,00 van de 
diaconie, overgemaakt naar Kerk in Actie.  
 

WARME KAMER IN “ONS GEBOUW” 

 
In januari zijn we gestart met het bieden van een warme 
ruimte voor mensen uit het dorp. Voor mensen die thuis de 
verwarming uit hebben staan en voor mensen die in deze 
tijd graag de gezelligheid van een warme woonkamer 
opzoeken.  
We kunnen wel stellen dat vooral de gezelligheid een 
grote rol speelt in Ons Gebouw. Steeds weer zoeken 
mensen elkaar hier op. 
De sjoelbak is in en het Keezenspel wordt ontdekt. 
Wel en wee in het dorp wordt besproken maar ook de 
berichten van de voorpagina in de krant en de beelden die 
op TV passeren. Dit allemaal bij een bakje koffie of thee. 
Het is gemoedelijk, gewoon doen waar je zin in hebt en 
komen en gaan wanneer je maar wilt.   
Tot en met de maand maart is iedereen in Ons Gebouw 
van harte welkom op dinsdag en vrijdag tussen 10:00 tot 
16:00 uur. 
Ook in De Huiskamer kunnen mensen elkaar ontmoeten 
bij Danscentrum Wijgers, Sosabowskiplein 2, op 
donderdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur.  
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PAASGROETENACTIE 2023 

 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen 
gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan 
gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in 
het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in 
Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma 
het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het 
beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. 
Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding 
geeft hoop op een nieuw begin.” 
 
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.  
Op 5 maart tijdens de koffie na de kerkdienst liggen de 
kaarten in Ons Gebouw weer klaar om uw groet op te 
schrijven. Er wordt ook tekst aangeboden om hiervoor te 
gebruiken. De diaconie zorgt ervoor dat de kaarten tijdig 
worden verstuurd. Wilt u bijdragen aan de kosten van de 
postzegels dan kan het geld in het mandje dat er bij staat.  
 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart 
krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook 
al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag 
ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de 
gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke 
gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de 
gevangenis worden uitgedeeld.  
 
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op 
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen 
van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank! 
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BIJ DE DIENSTEN 

 
Woensdag 22 februari  
Joël 2:12-19   Matteüs 6:16-21 
Aswoensdag 
 
Zondag 26 februari 
Genesis 2:15-3:9  Matteüs 4:1-11 
 
Zondag 5 maart 
Exodus 24: 12-18  Matteüs 17:1-9 
 
Woensdag 8 maart    
Prediker 2:20-27  Matteüs 6:19-23 
Biddag 
 
Zondag 12 maart 
Exodus 17:1-7  Johannes 4: 5-26 
 
Zondag 19 maart 
1 Samuël 16:1-13 Johannes 9:1-13, 26-39 
Dienst van Schrift en Tafel 
 
Zondag 26 maart 
Ezechiël 37:1-14 Johannes 11:1-4, 17-44 
 
Ondanks we geen vieringen hebben in onze kerk op 
aswoensdag en op biddag, noem ik hier wel deze lezingen 
die op deze dagen gelezen kunnen worden. 
De lezingen in de veertigdagentijd uit het Nieuwe 
Testament, zijn voor mij verbonden geraakt met de 
zogenaamde ‘kijkwoestijn’. Toen de kinderen klein waren, 
maakten we op een tafel in de kamer in de 
veertigdagentijd de ‘kijkwoestijn’.  
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Het begon met het verhaal van Jezus in de woestijn: een 
blad vol zand en een paar kleine cactussen. De zondag er 
na maakten we van stenen een berg in het zand. Daarna 
volgde een kruikje met water, een waxinelichtje, een 
hoekje met tuinkers en op palmzondag een palmtak en 
een boog. En op Paasmorgen werden er bloemen in 
gezet. Van kijkwoestijn naar Paastuin. 
Nu ik er aan terug denk, overweeg ik om het dit jaar ook 
weer te gaan doen. Het is een mooie manier om deze 
Bijbelteksten mee te nemen in de hele veertigdagentijd. 
Het is niet alleen voor kinderen mooi, maar voor iedereen. 
Op deze website is er meer over te vinden:  
 
https://www.geloventhuis.nl/2009/van-woestijn-naar-
paastuin/kijktafels/kijktafel-voor-de-veertigdagentijd-van-
woestijn-tot-paastuin.html 
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BOEKENMARKT 

 
Ook dit jaar organiseert de werkgroep-RommelPlusMarkt 
weer de jaarlijkse boekenmarkt in het voorjaar en wel op 
de dagen vrijdag 24 maart (16:00 tot 20:00 uur) en 
zaterdag 25 maart (10:00 tot 12:00 uur). Plaats van 
handeling wederom onze sfeervolle oude monumentale 
kerk (Kerkstraat 8 te Driel), die daar, na de laatste 
verbouwing, zeer geschikt voor is geworden. 
 
U bent van harte welkom, wij kijken uit naar uw komst. 
Natuurlijk naar u als koper. Maar wat ons betreft ook 
gewoon voor de gezelligheid. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. Snuffelen door de grote voorraad goed 
gesorteerde boeken, beetje kletsen, altijd lekkere koffie én 
niet duur. En neem  alstublieft zoveel mogelijk gepast geld 
mee, want “pinnen” is helaas nog niet mogelijk. 
 
O ja, en heeft u nog 
boeken thuis die u een 
tweede leven gunt? 
Breng u ze naar de kerk. 
Onze inzamelaars zijn 
ter plaatse aanwezig op 
donderdag 23 maart tot 
17:00 uur. 
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JEUGDPAGINA 

  
40-dagentijd 
Aankomende weken gaan we weer op weg 
naar Pasen. Het thema van de 
kindernevendienst is dit jaar: Verander je mee? 
We worden met verhalen uit de Bijbel aan het 
denken gezet over wat er anders zou kunnen 

en wat we daarvoor nodig hebben. Ik ben benieuwd! 
 
Spaarschaapje 
Ons spaarschaapje zat helemaal vol en er was ook nog 
een ander spaarbakje gevuld met geld van de 
kindernevendienst. Ik heb alles geteld en € 128,45 
overgemaakt naar Haïti. Het schaapje kan dus weer 
opnieuw gevuld worden.  
 
Kliederkerk 
Zondag 12 februari was er weer een kliederkerk, dit keer 
in Heteren. Het thema was dit keer: Veranderen. Ik kon er 
zelf helaas niet bij zijn, maar ik heb gehoord dat het weer 
geslaagd was.  
Beste Elske, het was zeker weer geslaagd!  
We hebben gemerkt hoe blij je kunt worden van de 
verandering van niet kunnen lopen naar wel kunnen lopen. 
We hebben gezien hoe groot de verandering van rups 
naar vlinder is. Er zijn hele mooie vlinders gemaakt. 
In een gesprek hebben we allemaal dingen genoemd waar 
in we zelf zijn veranderd – van baby tot schoolkind. En er 
was een hele berg aan verkleedkleren. Je kunt ook voor 
eventjes veranderen in iemand anders.  
Met behulp van playmobil poppetjes is het verhaal van de 
vier vrienden en de verlamde man verteld.  
 



20e jaargang nr. 3  -  maart 2023 23 

Wil je daar nog een leuk lied over horen, luister dan naar:  
https://www.youtube.com/watch?v=L8etfRRmKHg 
 
Palmpasenstokken versieren en de Palmpasenoptocht 
– zie elders in het kerkblad 
 
Kinderpaaswake 8 april 18.00  - 19.00 Verhalen aan 
tafel 

 
Net als Jezus en zijn leerlingen, gaan wij op 8 april in de 
kerk (of als het koud is in Ons Gebouw) aan tafel. Aan 
tafel worden verhalen vertelt. Aan alles wat we eten zit 
een verhaal. 
Bijvoorbeeld het verhaal van de matzes die op tafel staan.  
Kom je ook eten en luisteren naar de verhalen? 
Geef je op bij Elske of bij ds. Ella 
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Puzzel 
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OPROEP 

 
In de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw is er vanuit de 
Protestantse gemeenschap een voetbalclub ontstaan, 
genaamd Sparta. Later werd dit CVVS ofwel Christelijke 
Voetbal Vereniging Sparta. 
Van Willy Ederveen kwam het verzoek of er misschien 
gemeenteleden zijn die zich dit nog kunnen herinneren en 
of zij hem hierover willen vertellen.  
In de Betuwsche Courant van vrijdag 27 september 1946 
stond onder het kopje van Driel o.a. het volgende bericht: 
 
“De Christelijke voetbalvereniging Sparta alhier speelt a.s. 
Zaterdagmiddag om 3 uur haar eerste competitiewedstrijd 
tegen Exelsior Sportief op het sportpark te Arnhem. Wij 
zijn wel benieuwd hoe deze jonge vereniging zich thuis 
gevoelt in haar nieuwe omgeving. Als wij zo eens de 
successen nagaan van de laatste gespeelde 
oefenwedstrijden, meenen wij wel een vaste vertrouwen in 
deze jonge vereniging te kunnen stellen. Wij zijn er van 
overtuigd dat zij haar huid zoo duur mogelijk zal 
verkoopen”.  
 
Sparta 1 speelt de wedstrijd in de volgende samenstelling: 
Doel: P. Arissen; achter: J. Gerritsen, B van Wieren; 
midden: W. Hermsen, A. Hermsen, H. Koenders; voor: G. 
Jansen, H, Arissen, J. Schrijvershof, Th. Idsinga en D. 
Lokhorst. 

 

 
Mocht u zich dit nog kunnen herinneren, neem dan a.u.b. 
contact op met Willy Ederveen: (contactgegevens in het 
kerkblad) 
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OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN 

 
Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in 
Ons Gebouw.  
Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover 
contact opnemen met Cora Camps: 
 
Mobiel: (contactgegevens in het kerkblad) 
 
Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende 
zondagsdienst. 
 

VERVOER NAAR DE KERK 

 
Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk 
te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje 
naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld. 
Zijn telefoonnummer is: (contactgegevens in het kerkblad) 
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van 
de Boer: (contactgegevens in het kerkblad) 
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KERKDIENSTEN 

 
Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders 
vermeld. 
 
Zondag 26 februari  
Voorganger     : Mw. ds. P. Kamper 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Restauratie en onderhoud 
 
Zondag 5 maart   
Voorganger                        : ds. J. Dorst, Nijmegen 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Bloemen in de dienst 
Koffieschenken     : Paul en Mienie Baart 
 
Zondag 12 maart   
Voorganger     : Mw. ds. P. Kamper 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Kerkinactie / Binnenl.  
       Diaconaat / omzien naar  
        gevangenen 
 
Zondag 19 maart  : Dienst van Schrift en Tafel 
Voorganger     : Mw. ds. P. Kamper 
Organist     : Henk Kiestra 
Deurcollecte     : Plaatselijk diaconaal werk 
 
 
Zondag 26 maart  : 4e zondag na Epifanie 
Voorganger     : ds. C. Flobbe, Naarden 
Organist     : Bernard van Beek 
Deurcollecte     : Stichting Noodfonds Betuwe 
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AGENDA 

 
Christelijke meditatie 
Donderdag 2 maart om 20.00 uur in Ons Gebouw 
 
Koffie-inloop 
Woensdag 8 maart om 10.30 uur in Ons Gebouw 
 
Christelijke meditatie 
Donderdag 9 maart om 20.00 uur in Ons Gebouw 
 
Christelijke meditatie 
Dinsdag 14 maart om 20.00 uur in de Vloedschuur 
 
Gespreksgroep Levensthema’s 
Donderdag 23 maart om 15.00 uur in Ons Gebouw 
 
Boekenmarkt 
Vrijdag 24 maart van 16:00 tot 20:00 in de kerk 
Zaterdag 25 maart van 10:00 tot 12:00 in de kerk 
 
Christelijke meditatie 
Dinsdag 28 maart om 20.00 uur in de Vloedschuur 
 

ROOSTER BLOEMENDIENST 

 
26 februari   familie Houweling 
5 maart    familie De Langen 
12 maart   familie Bloed 
19 maart   familie Baart 
26 maart   familie Roeleveld 
 
Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 21 maart a.s. 
inleveren bij Tijmen Pranger (ontmoetingdriel@gmail.com) 
 


